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dekorasyon 


GÖZ 
hamasştıran 
Detay ar 


Me Uzun 


agdergi.com.ir 


ekanlara zevk katacak önerilerin buluştuğu MAG 
Dekorasyon dergimizin yeni sayısıyla hayatına keyif 
ve yaşam alanlarına tarz katmak isteyenlere rehberlik 
ediyoruz... 


Her tarza hitap eden alışveriş sayfalarımızda mutfaktan 
banyoya; yatak odasından bahçeye açılan her kapının ardında büyülü dekorasyon 
fikirlerini sizlere sunuyoruz.. 


2018 yılında dekorasyon trendleri neler olacak, hangi ortamlara hangi renkler hakim 
olacak, ne tür objeler nasıl bir hava yaratacak? Sayfalarımızı çevirdikçe tüm bu 
soruların cevaplarını alacaksınız... 


Geçmişten günümüze derin bir yolculuk yapmak için Irak asıllı başarılı Mimar 
Zaha Hadid'in dünya çapında ses getiren projelerini sizlerle buluşturduk... Dünyaya 
imzanızı atabilmek için sizce hangi mimari detayların üzerinde durmak gerekiyor? 


Kapak konuğumuz Yüksek Mimar Evren Yiğit mesleki kariyerinden bahsederken 
projelerinde en önem verdiği detaylara da değiniyor... Hayata bir kez daha gelse 
yine aynı mesleği tercih edeceğinin altını çizen başarılı mimarın yaratıcı dünyasını 
birlikte keşfetmek istemez misiniz? 


SEM Collections firmasının kurucusu, Mimar Ozan Ekşi, mimari ve dekorasyon 
alanında önemli bir yere sahip, her yıl dünyaca ünlü mobilya, mutfak, banyo 
markalarını Milano'da ağırlayan Salone del Mobile'deki gözlemleri iledünya 
modasında bizlere ışık tutuyor... 


Mimaride fark yaratan projelerin dikkat çeken detayları, dekorasyona dair sezona 
damga vuracak ipuçları ve hemen sahip olmak isteyeceğiniz dekoratif objelerin yer 
aldığı alışveriş sayfalarımızla dopdolu sayımızı beğeniyle okumanızı diler, yaşam 
alanlarınızda mutlu anılar biriktirmenizi temenni ederiz. 


MA©'a abone olmak çok kolay... Yx 


Telefon ile İntemet ile 
03124280444 ji 


HAYATI KOLAYLAŞTIRAN 
TEKNOLOJILER 


Evde, işte, tatilde... İhtiyacınız olan her yerde 
hayatınızı kolaylaştıran teknolojiler Yapı Kredi Mobil'de. 
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ATM'ye dokunmadan Şubeden Siri ile 
para çekme ve yatırma sıra alma para gönderme 


Bankacı Klövye ile 6ö2-10 ile Panik Yok Butonu ile 
para gönderme şifresiz giriş geçici kart kapatma 


MAĞINDEX 


ie 


İĞ 


Mobilyadan, aksesuara; duvar kağıtlarından 
aydınlatma ürünlerine; ev dekorasyonunuzu 
oluştururken ilham alabileceğiniz özgün 
tasarımları ve birbirinden yaratıcı fikirleri 
bulabileceğiniz instagram hesapları... 


Irak asıllı başarılı Mimar Zaha Hadid'in dünya 
çapında ses getiren projeleri. 


Cerceylan Tasarım'ın sahibi Ceren Akın'dan 
yaratıcı detaylarıyla büyüleyen bir proje... 


Yüksek Mimar Evren Yiğit mesleki 
kariyerinden bahsederken 
projelerinde en önem verdiği detaylara 
da değiniyor... 


Available on the 
| App Store 


> Google play 


4G 


GÖ 


8G 


883 


|www.magdergi.com.tr 


Yazarımız Ozan Ekşi, mimari ve 
dekorasyon alanında önemli bir yere sahip, 
her yıl dünyaca ünlü mobilya, 

mutfak, banyo markalarını Milano'da 
ağırlayan Salone del Mobile fuarındaki 
izlenimlerini paylaşıyor. 


2018'in dekorasyon trendlerini 

Gönye Proje Tasarım'ın 

Konsept Proje Yöneticileri 

Mimar Gamze Sayın ve 

İç Mimar Meryem Kavaz yorumluyor. 


Dünyaca ünlü tekstil markası Missoni, 
yaşam alanlarımızda bizleri zamanın 
renkleriyle tanıştırıyor. 


B2rn Architecture'ın Kurucusu 
İç Mimar Berrin Güngenci'nin 
dekore ettiği sıcak ve modern 
bir dairesinin detaylarına 
birlikte göz atıyoruz... 


* Takip Kt 


Mobilyadan, aksesuara; duvar kağıtlarından aydınlatma ürünlerine; ev dekorasyonunuzu 
oluştururken ilham alabileceğiniz özgün tasarımları ve birbirinden yaratıcı fikirleri 
bulabileceğiniz instagram hesapları... Takipte kalın, tarz yaratın!!! 
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ark Yaratan 
Projeler 


Irak asıllı başanlı Mimar Zaha Hadid'in dünya çapında ses getiren 
projelerini sizlerle buluşturuyoruz... 


ZAHA HADID 


Oxford Üniversitesi Orta Doğu Merkezi 
Zaha Hadid, Oxford Üniversitesi'nde, Arap dünyası, İran, 
İsrail ve Türkiye'yi kapsayan araştırma faaliyetleri için 1957 


yılında kurulan Orta Doğu Merkezi için bir ek bina tasarladı. 


Orta Doğu üzerine biriken geniş arşivin araştırmacılar 
tarafından rahatça kullanılması ve korunması için 
tasarlanan ve 1.127 metrekare alana yayılan yapı, 117 kişilik 
eğitim salonu, iki katına çıkarılmış kütüphane ve arşiv alanı 
bulunduruyor. 
Koleksiyonların korunması ve yönetimi için en uygun 
fiziksel koşulların sağlanacağı şekilde tasarlanan mekanın 
tasarımında, Seguoia ağacı ve onun kökleriyle uyum 
sağlaması için verilen kavisli form öne çıkıyor Güney 
cephesinde ise, arşivin okuma odası ve kütüphanecilerin 
ofisleri 197O'lerin brütalist Hilda Besse Binası'na doğru 
uzanıyor. 


BMW Merkez Binası 
Fabrika kompleksinde merkez bina, baş rolü üstleniyor. 
Zemin katla birinci katı kesintisiz olarak birbirine bağlayan 


i. 


yi 


kesim bölümü, bir organizasyon stratejisi. Ardışık tabakalar, 
büyük bir merdiven gibi kuzeyden güneye ve güneyden 
kuzeye çıkıyor. 


Basamaklardan biri, binanın ortasındaki birinci kata 
ulaşmak için lobinin yakınından başlayarak forum alanını 
geçiyorken, diğeri, güney ucundaki kafeden başlayarak, ilk 
basamağa doğru hareketlenip girişin üstündeki çıkıntı alana 
kadar devam ediyor. 


Ardışık diziler arasındaki boşluk denetleme alanıdır. 
Yukarıda bu boşlukta yarı bitmiş arabalar, kendi hatlarında 
herkesin görebileceği şekilde hareket ediyor. 

İç organizasyonda saydamlık hakimdir. 


Beyaz yakalı fonksiyonlar hem giriş katında hem de birinci 
katta yerleştirilmiştir. Eşit olarak bazı mavi yakalı alanlar 
(dolaplar ve sosyal alanlar) birinci katta bulunmaktadır. 
Özellikle etap 2'de tamamen kullanılacak bu rezerv iç 
alanlar, mavi ve beyaz yakalı çalışanları birleştirecek sosyal 
iletişim alanları olarak ayarlanmıştır »» 
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MAXNI ei. Yüzyıl Sanatları Müzesi 

Roma'daki ilk ulusal modern sanatlar müzesi olan 
MAXXTnin yapımı 2009 yılında tamamlanmıştır ve bu 
müze, kültürel ve sanatsal zenginlik yönünden en önemli 
müzelerinden biri haline gelmiştir. 


Zaha Hadid tarafından bir sanat kampüsü olması 
hedeflenerek tasarlanan müze, esneklik olgusu temel 
alınarak planlanmıştır. Hareketli ve interaktif bir iç 

mekan tasarımı ile yapının içindeki yolların ve insanların 
kullandığı geçiş alanlarının çakışması amaçlanmıştır. Sergi 
alanlarında duvarların veya herhangi bir engelin olmasından 
kaçınılarak bu mekanların geçici ve hareketli sergiler için 
kullanılabilmesi ve devamlılığı sağlanmıştır. 


Girişteki avlu, müze binasının temel elemanlarına sahiptir. 
Eğimli beton duvarlar ve katları birbirine bağlayan siyah 
asma merdivenler yapının karakterini ortaya çıkarmaktadır. 
Avlu ve müzedeki bazı sergi alanlarının aldığı güneş ışığı 

ile doğal aydınlatma sağlamaktadır. Zaha Hadid, düzenli 
olmayan kaotik yapıyla farklı perspektif noktaları ve 
parçalara ayrılmış geometrik bir düzen ile mekanlar arası 
akışı sağlamaya çalışmıştır. 


Roma gibi tarihi, klasik ve statik yapıya sahip bir şehrin bu 
kaotik sistemle çelişmemesi için başarılı mimar, tasarımda 
klasik dokunuşlara da yer vermiştir. Eğimli, pürüzsüz 
duvarlar ve yapının genel dokusu klasik simetrik cephe 
tasarımı ile örtüşmektedir. 


Bulunduğu arazinin çevresindeki binaların durumuna göre 
şekillenen yapının geometrisi, çevresindeki yapıların aksları 
ve şehrin dokusu ile uyumludur. 


Müze, güneş ışığı ile doğal yollarla aydınlatılmıştır. Yapının 
çatı kısmını taşıyan kirişler hem sanat eserlerinin asılması 


için kullanılmış hem de aralarına yerleştirilen camlar, 
merdivenler ve yerde kullanılan ışıklandırma sistemi ile 
ziyaretçiler için seyir rotası oluşturmaktadır. 


Rosenthal Modern Sanat Merkezi 

2003 yılında tamamlanan Rosenthal Modern Sanat Merkezi 
(Rosenthal Center for Contemporary Art - Rosenthal 

CAC), Ohio, Cincinnati'de bulunuyor. Şehirdeki ilk müze 
yapısı olan Rosenthal Modern Sanat Merkezi, Zaha Hadid 

ve ekibinin uluslararası bir yarışmayı kazanmasıyla ortaya 
çıkmıştır ve aynı zamanda ekibin Amerika'daki ilk projesidir. 
Müze, masif kütleleriyle bağımsız ve etrafına kapalı büyük 
bir heykeli andırırken foksiyonu ve yaklaşımıyla şehri içine 
çekecek bir nokta için tasarlanmıştır. 


Hadid, müzeyi birbirinden bağımsız galeri alanlarıyla 
düzenleyen bir öneri sunmuş. Bu galerilerin her biri eğri bir 
beton düzlemden yükseltilmiş kütleler olarak düşünülmüş. 
Projenin alanı ise Cincinnati'de şehrin merkezinde işlek 

bir caddenin köşesi. İnsan ve özellikle yaya yoğunluğunun 
rotası üzerinde bir yere sahip. Bu yaya hareketliliği de Zaha 
Hadid'in Rosenthal Modern Sanat Merkezi'ni tasarlarken 
ortaya attığı, müzeyi tanımlayan 2 tasarım yaklaşımından 
biri olan “Kentsel Halı” (Urban Carpet) için ilham veren 
etken olmuş. 


Kentsel Halı, şehrin dokusunu müzenin duvarları içine 
taşıyan bir metod. Müzenin zeminindeki giriş kısmı 
tamamen cam cepheyle kurgulanmış ve halka açık. Halkı 
içeriye davet eden ve içeride kapalı bir meydan oluşturan 
Rosenthal Modern Sanat Merkezi, tasarım yaklaşımıyla 
kendisini şehrin kamusal ağında önemli bir kentsel nokta 
olarak tanımlıyor. Girişteki yukarı kıvrılan beton döşeme, 
müzenin arka duvarıyla bağlanıp bu kentsel halıyı, 
dolayısıyla kapalı meydandaki kullanıcıları, yükseltilmiş 
galerilere yönlendiriyor. 


Kentsel Halı (Urban Carpet) yapının zemin kotunu 
tanımlarken bir diğer yaklaşım ise galeri mekanlarını 
kurgulamış: Yapboz (Jigsaw Puzzle). Hadid, bu kavramı 
farklı büyüklüklerdeki beton kutuların karmaşık düzenini 
tanımlamak için kullanmış. Birbirinden farklı kesitlere sahip 
hacimler ve aralarındaki boşluklar, 3 boyutlu bir bulmaca 
olarak değerlendirilebilir. 


Sonuç olarak galerileri, uzunlukları, yükseklikleri ve 
aydınlatmaları farklılık gösteren kütlelerle oluşturuyor 
-mimari bir tesadüfilik yaratıyor. 


Dikey sirkülasyon müzenin arka duvarına boyunca 
ilerleyen merdiven ve rampalarla sağlanıyor, zik zak 
oluşturan merdivenler kullanıcıyı zeminden en üst kata 
ulaştırıyor. Her bir merdiven kolu, dövme çelik ile yapılmış 
ve siyaha boyanmış. Yapının içinde dikkat çarpıcı etki 
yaratan merdivenlerin her biri, çatıda oluşturulmuş tavan 
pencereleriyle aydınlanıyor. Bu da tüm mekanı baştan aşağı 
saran bir ışık ve yapıya da etkileyici bir aydınlanma sağlıyor. 
Rosenthal Modern Sanat Merkezi, 2003'te tamamlandığında 
ve hizmete başladığında, Zaha Hadid, Amerika sanat müzesi 
tasarlayan ilk kadın oldu. 


Jockey Club İnovasyon Kulesi 

Jockey Club İnovasyon Kulesi, Hong Kong Polytechnic 
Üniversitesi'nin kampüsünde yer alıyor. Güneyde kampüsün 
futbol sahası ve kuzeyde Chatham Yolu ile sınırlanan dar, 
düzensiz bir alanda bulunan kule, Hong Kong Polytechnic 
Üniversitesi Tasarım Okulu ve Jockey Club Sosyal 
İnnovasyon için Tasarım Enstitüsü'nün ortak binası olarak 
faaliyetini sürdürüyor. 


Yeni bir kentsel alan yaratma amacı güden bir proje, 1800'ü 
aşkın öğrenci ve çalışanı barındırıyor; ofis, sınıflar, atölyeler, 
sergi alanları ve araştırma laboratuvarları gibi alanlar 
bulunduruyor. 


İçerisinde tasarım eğitimi ve inovasyon faaliyetleri için çeşitli 
hacimler bulunan yapı, tasarım stüdyoları, laboratuvarlar, 
workshop ve sergi alanları, çok amaçlı derslikler, amfi ve 
ortak kullanıma açık oturma alanları da barındırıyor. 


Yapının bir başka tasarım anlayışı ise, klasik kule-podyum 
tipolojisini daha akıcı bir kompozisyon haline getirmek. >» 
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Kulenin tasarımı, üniversitenin tasarım okulunun farklı 
programlarını bir araya getirerek disiplinler arası bir çalışma 
ortamı yaratıyor. Aynı zamanda, kolektif bir araştırma 
ortamı sunarak bu disiplinlerin birbirinden beslenebileceği 
bir alan yaratmış. 


İçeride ve dışarıda oluşturulan avlular, geniş sergi alanları, 
stüdyolar, amfi ve rekreasyon alanlarının tamamlayıcısı ve 
ayrıca buluşma, etkileşime geçme için ortak alanlar olarak 
düşünülmüş. 


İç mekanda şeffaflığı hedeflemiş olan Jockey Club İnovasyon 
Kulesi, içerisinde yarattığı boşluklarla öğrenciler, ziyaretçiler 
ve çalışanları birbirine bağlıyor. 15 kata yayılan stüdyo, 
workshop, laboratuvar, sergi ve etkinlik alanlarının baktığı, 
yapı boyunca ilerleyen sirkülasyon boşluğunda bunu 
sağlamış. 


Messner Dağ, Müzesi 

Toplam 6 farklı yapıdan oluşan Messner Corones Dağ Müzesi 
(Messner Mountain Museum) projesinin altıncı ve son yapısı 
olan Corones, Zaha Hadid ve Patrik Schumacher tarafından 
2015 yılında tasarlanmıştır. 


İtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde bulunan Kronplatz 
platosunun zirvesinde bulunan yapı, mimari ve topoğrafya 
ilişkisinin en önemli örneklerinden birini sunmaktadır. 
Ziyaretçilerin dağların içindeki büyük mağaralarda 
dolaşması ve topoğrafyanın içini keşfetmesi konseptiyle yola 
çıkan Zaha Hadid, müzeyi Kronplatz platosunun en yüksek 
noktasına gömülmüş ve zirvenin iki ucundan konsol çıkacak 
şekilde tasarlamıştır. 


Konsol platformlar, seyir terasları olarak tasarlanarak 
ziyaretçilerin Alpler'in eşsiz manzarasını deneyimlemesini 
sağlamıştır. Yapının içerisinde ise kot farklılıkları ve değişken 
kat yükseklikleri ile ziyaretçilerin mağara deneyimini 
yaşaması sağlanmıştır. 


Müze kompleksi toplam 3 büyük hacimden oluşmaktadır. 
Bu hacimler, Alpler'in taşlık, sert ve pürüzlü dokusuna karşı 
bir söz oluşturarak yumuşak ve organik bir yapıya sahiptir. 
Bu kavisli yapılarda cam elyaf takviyeli beton kullanılmıştır. 
Beton, yapının içinde bulunduğu peyzaj ile uyumu açısından 
da tercih edilmiştir. 


Serpentine Sackler Galerisi 
Zaha Hadid tarafından Serpentine Sackler Galerisi içi 
hazırlanan plan, 900 m?lik galeri ve sosyal mekan sunan 
ikinci aşamanın restorasyonu ve ilavesini kapsıyor. 
Galeri'ye yeni bir kuzey kanadı eklendi ve modern bir ek de 
batı kanadına inşa edilmiştir. 

Binanın çevresindeki peyzajdüzenlemesi Gross Max 
tarafından tasarlanmıştır. 


Zaha Hadid'in Serpentine Sackler Gallery üzerine yaptığı 
tasarımlar Londra'nın merkezinde gerçekleştirilmiştir. 


Serpentine Sackler Gallery, Serpentine Gallery programlarını 
tamamlayan tüm sanat formları arasında yeni geliştirilen 
uluslararası yetenekleri sunuyor. 


GIORGETTI 


Ahşap Dokular 


Ahşabın yoğunluk hissi uyandıran dokusu 
yaşam alanlarınıza ağırlık kazandırıyor... 


GIORGETTI 
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ENZA HOME 


KUTA HOME 
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SAFARI KÖŞE 


Kuta Home ile 
Çağdaş Yaşam 


Çağdaş hayatın hızını ve yalnızlığını yansıtan modern mobilyalardan ve gelenekseli 
yeniden yorumlayan tarz sahibi ürünlerden oluşan Kuta Home, yeniyı, farklıyı ve 
bizden olanı aramaya, hayal edileni gerçekleştirmeye, 

mekanlarla iletişim kurmaya devam ediyor... 
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KAJU CHESTER KANEPE 


İNGİLİZ SANDALYE 
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ŞATO HASIRLI BERJER 


İNGİLİZ MASA 


TORINO CHESTER KANEPE 


ORTAÇAĞ KONSOL 


TORINO KONSOL 


KİLİM BERJER 


ÇEKMECELİ SEDİR KANEPE 
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Birlikteliği 
Sezonun kıyafetten dekorasyona kadar her 


GIORGETTİ alana hakim olan kadife modası deri objelerle 
buluşarak sofistike şıklığı ortaya çıkartıyor... 
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CISCO BROTHERS 
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MAISON VALENTİNA 


MINOTTİI 
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Modern ve Popüler 


Çizgiler 


Cerceylan Tasarım tarafından salon ve mutfak alanı tasarımı yapılan 
Bursa Bademli'de bulunan 600 m? konutun yaratıcı detaylarını 
firma sahibi Ceren Akın paylaşıyor... 
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Renkler, 

2018 yılının en popüler 
renklerindendi. 
Duvarlarda antrasit 
mobılyalarda 
siyah metallerde 
pirinç eskitme 
tercih edildi. 


90 Mm yüksek 
tavanlı bu 
salonda ev 
sahibinin talebi 
doğrultusunda 
modem 
ve popüler 
çizgiler 
kullanıldı. 


Masada yine popüler 
modellerden metal ve mermer 
karışımı kullanıldı. 800 santimlik 
büyük masanın Üzerine yakışır 
200 santimlik bir avize ile iddalı 

bir yemek alanı oluşturuldu. 


Masanın yanındaki dev 
canlı renkli tablo ile duvar 
renklendiridi. 


MAG dekorasyon&mobilya 


Salona giriş 
alanında 
bulunan 

boşluk 
karşılama 
masası ile 
daha görkemli 
bir karşılama 
alanı haline 
getirildi. 
Kapının solu 
ve sağında 
kichholiz'un 
dev küpleri 
kullanıldı. 


Şömine, 
yanındaki 
yapay kolonlar 
ve apliklerle 
büyütülüp 
ön plana 
çıkartıldı. 


Oturma 
grubunda 
tercih hiç 

görülmemiş 
sıra dışı bir 

$ kanepe, kafes 
berjerler ile 
tamamlandı. 


Aydınlatmalarda 
endirek 
aydınlatmalara; 
abajur ve 
apliklere önem SENNA, 
verildi. 
Tavan koyu 
renkli kağıtla 
kaplanıp 
özellikle geceler 
için koyu mistik 
bir oram 
yaratıldı. 
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Yerde beyaz 
ahşap 
ve beyaz 
kanepeler 
beyaz tercih 


Salonda ne 
kadar koyu 
antrasil, 
siyah renkler 
kullanıldıysa 
da farklı 
bir oram 
yaratmak ve 
ayrı bir ruh 
haline girmek 
için zıt bir alan 
yaratıldı. 


Oturma 
grubunda ise, 
Blue Blanc 
tablo ve 
vazolarla 
mavi - beyaz 
uyumu 
yakaland. 


Mutfak 
alanında 
yoğunlukla 
MC kKenzie 
Childs ürünü 
kullanıldı. 
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Saray Atmosferi 


Gösteriş ve ihtişamı sevenlerin, kendi saltanatını sürdürmek isteyenlerin 
tercihi varaklı ve ağır mobilyalar saray atmosferi yaratıyor... 
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“Tasarımların; (55 ” 
yenilikçi olmasi, | 
kendinitekrar» 
elemesi DiZi 
Jarhlı halayor” 


Renk Katan 
Dokunuşların 


Sahibi 


Yüksek Mimar Evren Yiğit mesleki kariyerinden bahsederken 
projelerinde en önem verdiği detaylara da değiniyor... 


FOTOĞRAFLAR: ÖZGÜR KARABULUT - RÖPORTAJ: TUĞÇE UZUN 


ncelikle sizi tanımak isteriz... 

1977 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdum. 

2001 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ni 

bitirdikten sonra 2005 yılında aynı fakültede 
yüksek lisansımı tamamlayıp yüksek mimar oldum. İş 
hayatım 2001-2005 yılları arasında özel sektörde tecrübe 
edinip, 2005 yılında da kendi firmamı kurmamla şekillendi. 
1 yıldır evliyim ve 9 yaşında bir oğlum var. Oğlum en büyük 
motivasyon ve gurur kaynağım. 


Mimar olmayı nasıl tercih ettiniz, nasıl bir 
tutkuyla bağlısınız mesleğinize? 

Mimar olmaya lisede biyoloji öğretmenim Nevin Hanım'ın 
yönlendirmesiyle karar verdim. Bana mimarlığın çok uygun 
olduğunu söyledi ve ben o güne kadar mimar ne yapar 
bilmiyordum. Annem doktor olmamı isterdi, sanırım onun 
sözünü dinlemeyip, öğretmenimi dinleyerek çok doğru bir 
tercih yapmış oldum. Etrafımızda hiç tanıdık mimar da 
yoktu, ilginç şekilde ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ni çok istedim. 
Benim girdiğim yıllarda ilk 1500'de olmak gerekiyordu ve 
puanım daha üst bölümleri tutmasına rağmen mimarlığı 
tercih ettim. Sanırım merkezinde insan, doğa, çevre, malzeme 
olması, insana dokunması, hayatın çok içinde olması ve 

sanat yönü mesleğin beni çeken yönleri oldu. Tekrar tekrar 
dünyaya gelsem yine aynı okulda ama daha bilinçli okumak 
ve yine mimar olmak isterim. Mesleğimi, tasarım yapmayı çok 
seviyorum. Farklı problemleri farklı yöntemlerle çözebilmek 
ve çözerken kendinden de bir şeyler katabilmek bana güçlü 
olduğumu, üretebildiğimi hissettiriyor Dünyada bundan 


daha motive edici bir meslek hayal edemem. Buradan aldığım 
güç de benim hayatta dik durmamı, bağımsız ve özgün 
olmamı sağlıyor Bundan daha büyük bir tutku olabilir mi? 


Bir mimarın adından söz ettirmesi ve başarılı 
projelere imza atması için e olması gereken 
yetenekler ve özellikler nelerdir? 

Mimarın başarılı ve güzel işler yapması için en önemli ilk 
kural merkezinde kullanıcı odaklı tasarım yapmasıdır. 
Mimar ilk öncelikle o mekanı kullanacak kullanıcılara 
karşı sorumludur. Dört duvarla doğal çevreden ayırıp, o 
mekanı kullanmak zorunda kalan kullanıcıların tasarım 
hassasiyetlerini hissedebilmesi, kendilerini mutlu ve 
huzurlu hissetmeleri mimar için en büyük başarıdır. Yapının 
mevcut çevre ile kurduğu ilişki, çevresini ezmemesi, ölçeği 
küçültmesi de mimarın o şehirde ve çevrede yaşayan 
kişilere karşı sorumluluğudur. Sonuncu sorumluluğu da 
işverene karşıdır; bütçeyi doğru kaynaklarla kullanması, 
ekonomik ve verimli tasarımlar yapması, gerek tasarım 
gerekse malzeme seçimlerinde en verimli çözümlere gitmesi 
gerekir. Kullanıcıyı, çevrede yaşayanları ve işvereni mutlu 
edebiliyorsa, başarı da arkasından gelir ve işverenler o 
mimarla çalışmak ister. Tabii tüm bunları yaparken aldığı 
her kararın, yaptığı her tercihin altında sanatsal ve estetik 
bir bakışının olması, insani değerleri önemsemesi, projesini 
iyi anlatabilmesi, iyi sunabilmesi gerekir. Bana göre mimari 
başarı en başta işvereni kendi hayalinize inandırıp, işvereni 
para harcayıp projenizi ayağa kaldırmaya karar verdirtmekle 
başlar. 
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Sizi rakiplerinizden ayıran ve öne çıkan 
yönleriniz nelerdir? 

Ben rakip lafını çok sevmiyorum, sonuçta yapılacak binlerce 
metrekare arazi ve bina var. Herkesin yapabileceği bir proje 
mutlaka vardır. Meslektaş bence daha doğru bir tabir bence. 
Bizim ofisi diğer mimarlık ofislerinden ayıran en büyük fark, 
araziye en doğru yerleşimi çıkarmamız, üzerinde günlerce 
düşünüp, tüm alternatiflerin üzerinde kafa yormamızdır. 
Kullanıcıyı önemseyip, tasarım odaklı çalışmamız, bağımsız 
bir ofis olmamız, sadece tasarım yapmamız, başka işlerle 
uğraşmamız bizi özel kılıyor. Ayrıca yapıların ölçeğini, şehre 
kattığı artı değerleri, çevreyle olan ilişkisini çok önemsiyoruz. 
Tasarımların yenilikçi olması, kendini tekrar etmemesi bizi 
farklı kılıyor. 


Projelerinizde en çok önem verdiğiniz detaylar 
neler oluyor? 

Projelerde plan şemalarını çok önemsiyorum. Kullanıcı dostu 
mekanlar olmasını, atıl alanlar çıkmamasını, planların 
kompakt, doğal gün ışığı alan ferah mekanlar şeklinde 
çözülmesine hassasiyet gösteriyorum. Cephelerin kendini 
tekrar etmemesi, farklı tekniklerin bir arada kullanılması, 
özgün, yenilikçi tasarımlar çıkmasını hedefliyorum. Pek çok 
kişi benim projelerimin bir tarzı olduğunu, projeyi görünce 
mimarın ben olduğumu anladıklarını söylüyor. Bunlar 
mutluluk verici sonuçlar. Mekanların etkileyici, yüksek 
tavanlı ve ferah olmasına çok dikkat ediyorum. 


Son dönem hangi projelere imza attınız, bu 
projeler hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Yoğun olarak büyük ölçekli konut ve karma kullanımlı 
konut ve ticarinin, ofislerin bir arada harmanlandığı 
projeler hazırlıyoruz. İnşaatı bitmiş, iskanı alınmış pek 

çok projemiz var. Ruhsatı alınmış ve inşaatı devam eden 
işlerimiz; Duru Beytepe, Northland, Eliz Kule, Paflagonya 
Evleri, Ovva Cadde, Mavi Yeşil ve Kırşehir'deki Aşıkpaşa 
İnşaat'a yaptığımız proje. Ayrıca camii ve villa projelerimiz 
de var. Irak'taki Diwan Musul projemizin inşaatı da başladı. 
Diğer devam projeler konsept saf hasında, altında alışveriş 
merkezi, üzerinde konut ve ofislerin olduğu yatay mimariye 
örnek olacak iki ayrı projemiz var, tarz olarak büyük bir fark 
yaratacağına inanıyoruz. 


Sektörünüzün Türkiye'deki durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Bence mimarlık Türkiye'de gelişiyor ve insanlar da 
bilinçleniyor. Artık bir mimarla çalışmanın işverene ne 
kadar artı değer kattığını herkes görmeye başladı. Tabii 
burada kast ettiğim; proje sürecinde ciddi bir mimarlık 
ofisiyle çözüm ortağı gibi çalışıp, her konuda fikrine 
başvurmak ve tasarım sürecinde iyi bir mimarın o işi ne 
kadar farklı noktalara taşıyabileceğini görmek. İşverenler 
yeni projeleri ve yurt dışını gördükçe mimarın ne kadar 
önemli olduğunu anlıyor. Kamusal olarak mimarın hakları 
açısından bazı düzenlemelere gidilmesi gerekiyor. Bugün 
kimse gidip bir ressamın tablosuna canı istediği gibi fırçayla 
boya süremezse, insanlarda bu bilinç oluştuysa, mimaride 
de bunu oluşturmak gerekiyor. Kullanıcıların herhangi bir 


yapının sahibi olması, mimardan izinsiz onu değiştirme 

ve dönüştürme hakkını vermez. Özellikle şehir estetiği 
açısından cephelerdeki müdahaleler çok rahatsız edici. Tabii 
burada mimarın da kullanıcının ihtiyaçlarını iyi araştırması, 
sonradan değiştirmeye mahal vermeyecek tasarımlar 
yapması gerekir. 


İş yaşamından arta kalan vakitlerinizde 
ii ve kendinizi mutlu etmek için neler 
yapıyorsunuz? 

İş yaşamından arta kalan zamanda genelde oğlumla 

vakit geçirmeyi seviyorum. Şu an bana ihtiyacı olduğunu 
düşündüğüm için kişisel zevklerime ayırdığım zamanı 
biraz azalttım diyebilirim. İş dışında bana en çok keyif veren 
şey seyahat etmek, bunu da her fırsatta gerçekleştirmeye 
çalışıyorum. Özellikle yurt dışı seyahatler beni ruhen 

çok besliyor. Ofis projeleri, ofisin yönetimi, projelerin 
konsept tasarımları, kurumsal kimlik ve markalaşma, ev, 
ailem, güncel yayınları ve fuarları takip, DEIK, MÜSİAD, 
Türk Serbest Mimarlar Derneği, Türk Müşavir Mühendis 
Mimarlar Birliği gibi derneklerdeki faaliyetler ve gündelik 
hayattaki işlerden artan bir zamanım yok. Vaktimi bunların 
arasında orantılı bölmeye çalışıyorum. Bazen iş, bazen sosyal 
faaliyetler, bazen derneklere ayırdığım zaman daha yoğun 
olabiliyor, bir oran kurmaya çalışıyorum. 


Yakın dönem proje ve hedefleriniz hakkında 
biraz ipucu alsak... 

En son projemiz Çankırı'ya yapılacak olan bir kentsel 
dönüşüm projesi. Yaklaşık 200 dönüm araziye 1.100 
konutluk ve 20 bin m'lik ticaret ve 30 bin m”'lik spor ve 
rekreasyon alanlarının da olduğu kentsel dönüşüm projesi 
hazırlıyoruz. Yatay mimari ile çözülen farklı bir proje olacak. 
Çankırı'nın yerel ihtiyaçlarına, kentin dokusuna uygun, yeşil 


alanıyla, alışveriş mekanlarıyla modern ve yeşil alan ağırlıklı 
bir proje olacak. Konutlar en fazla 7 katlı ve yatay çözüldü. 
Şehircilik anlamında da özel bir iş olacak. Ayrıca konut 

ve ticarinin bir arada çözüldüğü epey karma kullanımlı 
projemiz başlıyor. Bu sene ofiste BİM standartlarına geçip, 
yüksek teknolojiyi daha verimli şekilde kullanmayı 
istiyorum. Sosyal medyada kendimizi daha iyi tanıtıp, 
işlerimizin tanıtımına odaklanmak istiyorum. Instagram'da 
yaklaşık 23 bin takipçimiz var, bu sayı artarak devam 
ediyor. Diğer sosyal ağlara da yoğunlaşıp, paylaşım ve içerik 
üretmeye devam etmek istiyorum. Ekibe yeni arkadaşlar 
eklemek, ekibin eğitimine hız vermek planlarımız arasında. 
Çok fazla yeni projemiz var, üzerinde çalıştığımız epey bir 
konsept proje bulunuyor, onları ayağa kaldırıp, uygulama 
projelerine yoğunlaşmak istiyorum. Yurt dışı için bazı 
ülkelerde görüşmelerimiz var, bizi önümüzdeki yıllarda daha 
çok yurt dışı projelerde göreceksiniz. 
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Mermer 
Asaleti 


Dekoratif objelerde kullanılan mermer, 
modern mobılyalarınızla kombinlenerek 
şıklık algısını asil bir çizgiye taşıyor... 


B&B MERMER 


B&B MERMER B&B MERMER 


B&B MERMER 


FENDİ 


GRATE&BARREL 


B&B MERMER 
MINOTTI 


dekorasyon&mobilya 


GIORGETTİ 


MINOTTI 


< 
MEN 


MAZKUM| 


# vwvcaysali 


dekorasyon&mobilya 


Ozan Ekşi 


ozaneksi©magmedya.com.ir 


Salone Del Mobile 
9018 


Mimari ve dekorasyon alanında önemli bir yere sahip, her yıl dünyaca ünlü mobilya, 
mutfak, banyo markalarını Milano'da ağırlayan fuar, Salone del Mobile'de bu sene 
farklı daldan katılımcılar vardı. 


adece İtalya ya da Avrupa'nın değil, dünyanın talep ve yoğun ilgiyle 2018'e damgasını vurdu. Haftanın en 

en önemli tasarım etkinliği Milano Tasarım merakla beklenen etkinliği ise kendi alanında dünyanın en 

Haftası bu yıl 17-22 Nisan tarihlerinde yapıldı. . köklü ve saygın mobilya fuarı Salone del Mobile idi. Fuarın 
Dünyanın dört bir yanından tasarımcılar, mimarlar, kendisi zaten yeterince kapsamlıydı ve yanı sıra düzenlenen 
sanatçılar, markalar, gazeteciler ve tasarım severler, teknoloji, uydu-fuarlar, sergiler, ürün lansmanları, panel ve seminerler, 
dekorasyon, aydınlatma ve mimaride en son yenilikleri partiler ve birçok başka etkinlikle Milano tam anlamıyla bir 
görmek ya da sergilemek için Milano'ya akın etti. Mobilya “tasarım bayramı”na sahne oldu. 


fuarı geçtiğimiz dönemlere kıyasla bu yıl görmüş olduğu 
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Sektördeki gelişim sürecine baktığımızda 2018 yılının 2017 
yılından daha iyi olacağı kanısındayız. Dünyanın en büyük 
mobilya fuarı olan Salonde del Mobile; Roberto Cavalli 
Home, Bentley Home, Etro Home, Gianfranco Ferre Home 
Collections, B&B Italia, Minotti, Giorgetti, Molteni & C, 
Missoni, Fendi Casa, Longhi gibi dev isimleri ziyaret ettik. 


Alivar, Home Project koleksiyonundaki Avrupa klasisizminin 
egzotik oryantalizm ile birleştiği ve kolonyal yaşam stili 

ile şekillendirdiği mobilyalarla karşımıza çıktı. Giuseppe 
Bavuso'nun imzasını taşıyan koleksiyonda sofistike el 

işçiliği, detaylara karşı gösterilen özen ile birleşiyor ve Alivar 
felsefesini birebir yansıtıyordu. 


İhtişam, konfor, performans, tutku ve güç Elledue'yi 
tanımlamak için tercih ettiğimiz kelimeler. Elle due rakipsiz 
“avant-garde klasik” tarzını fuarda sergiledi ve uluslararası 
ilginin odağıydı. Barok klasiğinin Tanrıçası Roberto 
Giovannini ise, değerini yaratan otantik, lüks ve zamansız 
klasik çizgiyi, yüzyıllarca yaşayan bir gelenek olarak hala 
sürdürüyor. 


Artık mekanları birbirinden ayıran duvarların yerini, şeffaf, 
sürgülü kapılar alıyor. Bu sayede hem mekan duygusu 
ferahlıyor hem daha homojen ve güçlü bir ışık düzeni 
sağlanıyor. Şeffaflık duygusu iledaha modern bir mimari 
konsept kazanılıyor. 


Modern mimariye eşlik eden ve inovatif gelişmeleri adım 
adım takip eden Rimadesio; kapı sistemleri, kayar paneller, 
saklama üniteleri, raf sistemleri, walk-in giyinme /soyunma 
mekanları-sistemleri ve tamamlayıcı mobilyalar üreten 

çok güçlü bir firma. Salone del Mobile'de Guiseppe Bavuso 
imzası taşıyan tüm sürgülü kapı modelleri sunuldu. 
Koleksiyonundaki modellerin yapımında öncelik, çevre 
dostu ve işlevsel çözümler için kullanılan iki doğal malzeme 
olan alüminyum ve cama verilmiş. Farklı mekanlara ve 
alanlara uyarlanabilir ölçüleri, A teknoloji özellikleri ve 
geniş cam, çerçeve renk seçeneklerine sahip Rimadesio sürgü 
kapıları ile artık evlerde labirent duygusu kalkıyor. 


Cam ve metali, yani organik ve teknolojik iki malzemeyi yan 
yana getiren işlevi estetikle buluşturan bir tasarım felsefesine 
sahip. 


MA (5 dekorasyon&mobilya 


Bugün dünyanın birçok yerinde seçkin projelerde yer alan 


Rimadesio, mimarların en büyük çözüm ortakları arasında 
olmakla birlikte Young & Design, KBB gibi birçok tasarım 
ödülünün de sahibi. Özellikle mekanın bütün ruhunu 
değiştiren ve yüzey farklılıklarıyla çok stilize fonlar yaratan 
Rimadesio sistemleri, adeta sanat eseri gibi. 
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Çağdaş yaşam alanlarının prestijsembollerinden biri olan 
Longhi, 2018 koleksiyonu ile modernist, yalın duruşunu 
metropolitan çizgiye, renkli lake kaplamalara ve natürel 
ahşaba taşıyor. Yatak, yemek odasından tüm aksesuarlara 
kadar geniş bir yelpazede üretim yapan Longhi mobilya 
üretiminde çeşitli teknikleri ve teknolojiyi kullanarak 
benzersiz ürünler ortaya çıkarmaktadır. Ürünlerinde 
mermer, nubuk, süet ve bronz-altın metal lazer kesim 

ve deri üzeri geometrik baskı kullandığı tasarımlarıyla 
tanınmaktadır. Kendine özel bir tasarım dili olan Longhi, 
mobilyalarının yanı sıra ustalıkla hazırlanmış porselen 
taşından oluşan kapısını sergiledi. “Be Mine” adını verdikleri 
bu kapı, adından da anlaşılacağı gibi yalnızca istek üzerine 
üretiliyor. 


Her sektörde olduğu gibi mutfak mobilyasında da 
değişiklikler söz konusu; 2018 mutfaktaki değişimleri 
izlediğimiz bir yıl oluyor. Bu değişimler tüketicinin 
konforunu, rahatlığını sağlayacak yöndedir. Modern 
zamanlarda iş hayatının ve yaşamının sıkışmışlığının, ev 
ortamında özgürlüğe bırakılması her markanın ilk tercihi. 
İlk bakışta, yalın çizgiler, alçak bazalar, minimal mutfaklar 
ön plana çıkmaktadır. Tüketici hayal ettiği özgün mutfak 
mobilya tasarımlarına erişebilecektir. 


2018 yılı trendi; kulpsuz, sade modeller ve mat yüzeyleri 
içermektedir. Dolap yükseklikleri alt ve üst dolaplardaki 
değişim, tüketici için daha uygun kullanım alanı haline 
getirilmiştir. Ahşabın sıcaklığına, net ve güçlü çizgileri, 
pastel tonları, ahşap yüzey birleşimini, romantik ve şiirsel 
tasarımları, renk ve malzeme seçimlerinde özgürlük 
sunmaktadır. Özellikle koyu renk ahşap kullanımı 
gözlenmektedir. 


Bunların yanı sıra kişiye özel tasarımların hazırlanmasıyla 
da tüketicinin kendini özel hissetmesi büyük önem 
taşımaktadır. Markalar mutfakları hem yaşam alanı olarak 
değerlendiriyor hem de “evlerimizin kalbi” olarak görüyor. 
Bu düşünceden yola çıkarak da kullanıcının kendisini ait 
hissetmesini hedefliyoruz. Örneğin; kullanıcıların fiziksel 
özelliklerine göre, sağlığını düşünerek fırının ve bulaşık 
makinesinin yüksekte olduğu modüller tasarlanıyor. Sağlık 
açısından önemli olan birçok şey mutfaklara yön vermeye 
başladı bile. 
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Valcucine, mutfak modelleri değil, mutfak sistemleri yaratan 
özel ve önemli bir marka. Kendi alanının A4 segmentinde 
ve özel bir kesime sesleniyor. Mutfak tasarımı üzerindeki 
çalışmaları sadece stil-teknoloji ikilisi üzerine kurgulamıyor. 
İtalya'nın insan ergonomisine uyumlu olma ve çevre 
duyarlılığına hassasiyet anlamında en öncü markalarından 
biri ve tasarım felsefesi bütünüyle “kullanıcı ve doğal 

yaşam faydası” ilkesi üzerine kurulu. Bu da bizi son derece 
bilinçli bir markaya götürüyor. Kurucuları şöyle ifade ediyor: 
“Yaptığımız işin merkezine toplumu ve onların hislerini, 
duyularını ve günlük yaşamda aldıkları basit keyifleri 
koyduk. Pişirme eylemini formlar ve materyalleri geliştirerek 
benzersiz bir deneyime dönüştürmeyi istedik.” Fuarda 
sunduğu son teknoloji Logica Celata'dan bahsedecek olursak, 
İtalyan yaşam tarzının tipik geleneği olan ev barını ortaya 
çıkartmak için geliştirilen özel bir mutfak modeli. 

Tasarımı Gabriele Centazzo'ya ait olan yeni modelinde bar 
sistemi ile diğer serilerinden sıyrılıyor. 


Dokunmadan açılan kapağı, ev barını ortaya çıkarıyor. Pratik, 
çok iyi düzenlenmiş ve şarap tatmanın gerektirdiği tüm 
ekipmanla donatılmış. Barı kapattıktan sonra ise, evinizin 
zarif bir mobilya parçası haline dönüşüyor. Kişiye özel 
üretilebilen Vitrum Arte özel cam yüzeyleri ile barı eğlenceli 
bir stilde serbestçe yorumlayabiliyorsunuz. 


Milano Tasarım Haftası'nın 57 yaşındaki en tecrübeli 
lokomotifi iSaloni'nin iki yılda bir gerçekleşen etkinliği 
Eurocucina'da Miele'nin diyalog fırını ile tanıştık. 
Yiyeceklerin ısı ihtiyaçlarına göre kendisini ayarlayabiliyor 
ve konvansi yonel fırınlardan 96 70 daha hızlı. Görünüm 
olarak diğer fırınlardan farklı olmasa da mutfak ve lezzet 
dünyasında şimdiye kadar görülmemiş deneyimler yaratıyor. 
Gün geçtikçe biraz daha önem kazanan ve kişisel yenilenme 
mekanı olarak içeriğini hızla geliştiren banyolar ise, sadece 
teknoloji, işlev ve mobilya ile değil, teması, atmosferi, aurası 
ilede öne çıkıyor. Artık günümüzün banyo tasarımlarında 
su ile baş başa kalmanın, arınmanın ve rahatlamanın altı 
çiziliyor. Banyoların tanımı tümden değişti. 2018 sezonu için 
evinizin keyif sınırları genişlerken ön plana çıkan mimari 
özellikler ise başı çekiyor. 


2018'de banyolarında fark yaratmak isteyenler için modern 
ve inovatif tasarım anlayışıyla hayata geçen monoblok 
lavabolar ön plana çıkacak. 


Ekstra alana ihtiyaç duyan kullanıcılar için estetik 
görünümlü yaratıcılığın ön planda olduğu tasarımlar göz 
dolduruyor. Ünite içi çamaşır depolama işlevi gören tekerlekli 
puflar, duvara monte edilebilen makyaj üniteleri bunlardan 
yalnızca birkaçı... 


Yüksek kalitede banyo mobilyası tasarlama amacıyla 
yola çıkan Antonio Lupi bugün tüm dünyanın en ünlü 
üreticilerinden biri konumuna gelmiş, bu süreçte ürün 
gamını da geliştirmiş bir marka. 


Fuarda banyo dolaplarından aynalara, taş küvetlerden duş 
sistemlerine, aksesuarlardan halıya ve iç-dışmekan şömine 
sistemlerine kadar banyolarını sergiledi. 


Paolo Ulian'ın Antonio Lupi için tasarlamış olduğu Intreccio 
en çok ilgi görenler arasındaydı. Mermer anlayışının 
modernize edilmesinin en iyi örneklerinden olan Intreccio, 
bağımsız lavabo içerisindeki led aydınlatmalar ile dikkatleri 
üzerine topladı. Klasik blok mermer lavabolarının aksine 
hafifliğiyle ön planda olan bu tasarım yalnızca 55 kilogram. 


Eskiden lüks göstergesi olan, sonrasında popülarite kaybı 
olarak görülen ancak kalitesinden asla ödün vermeyen 
mermerin; son yıllarda modern bir trend olarak keskin 


dönüşüyle tekrar mekanlara ev sahipliği yaptığını görüyoruz. 


Dünyaca ünlü mobilya, mutfak, banyo markalarını 
Milano'da ağırlayan fuar, Salone del Mobile'den aldığımız 
notlara bakacak olursak; bu yıl dekorasyon akımının 
geleneksel çizgilere, otantik motiflere ve canlı renklere 
kaydığını, aynı zamanda da koleksiyonlarda ağırlıklı olarak 
klasik tarzda özgün tasarımlara yer verildiğini görüyoruz. 
“Avangarde” olarak adlandırılan son derece gösterişli ve 
lüks dekorasyonların ilgi çekmesinin yanı sıra 2018'e 
damga vuracak detaylar arasında pirinç ve bakır yer alıyor. 
İç mekanlarda ihtişamı ve zenginliği yansıtan altın sarısı, 
mobilyadan, duvara, aksesuardan tekstil ürünlerine kadar 
birçok tasarıma kalite ve tarz kazandırıyor. Son zamanlarda 
dekorasyondan moda dünyasına, hatta kozmetiğe kadar 
birçok alana sıçramış olan metalik trendi, feminen stilleri 
sevenler için harika bir akım. Altın, bronz, gümüş gibi 
metalik renklerin yanı sıra, rose gold yani bakır altın çok 
daha ön plana çıkmış durumda. Bronz aynalar ve cam 
detaylarının bu yıl da dekorasyona heyecan kattığını 
gözlemledik. 


Tüm dünya teknolojinin hızına yetişmeye çalışırken 
dekorasyon ve mobilya markaları da bu hıza ayak 
uydurmaya çalışıyor. Her gün müşteri beklentilerine göre 
şekillenen ürünlere teknolojiyi dahil etmek ise şart. Bu 
farkındalıkla sürekli kendini yenileyen teknolojinin satın 
alma alışkanlıklarını değiştirdiğini rahatlıkla görmekteyiz. 
Geleceğin mobilyaları hazırlanırken günümüzde teknoloji 
ile birlikte yaratıcı ve akıllı mobilya tasarımları üretilmeye 
başlandı. Örneğin, televizyon ünitelerine gizlenebilen 

dev ekran plazmalar, kablo kargaşasını azaltan ürünler 
çoğalıyor. Mobilyalarda bulunan özel bölmelere saklanabilen 
eşyalar artık dekorasyon bütünlüğünü bozmuyor. Ayrıca 
havalimanı, otel lobisi gibi alanlarda talep gören şarj üniteli 
ve internete bağlı mobilyalar evlerdeki yerini de almaya 
başlıyor. 


İç mekanlara girmeye hazırlanan hayvan heykellerini, 
aksesuarlarını, aydınlatma parçalarını görmekle beraber 
mekanlarda canlı bitkilerin dekorasyon unsuru olarak 
kullanıldığına şahit olacağız. 
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Zamansız ve mekansız siyah-beyaz dekorasyon tarzı uç 
noktalardaki gidiş gelişleriyle cesurlara hitap ediyor... 
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Modernin 
Rahatlığı 


Rahatlıktan ödün vermeyen modern mobilyalar, 
samimi ve sıcak bir algı yaratıyor... 
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GAMZE SAY 


2018 
Dekorasyon 


Trendleri 


Çözüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle birlikte rezidans, 
toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere birçok iç mimari çalışmaya 
imza atan Gönye Proje Tasanm'ın Konsept Proje Yöneticileri Mimar Gamze 
Sayın ve Iç Mimar Menem Kavaz, 2018'in iç mekan trendlerini analiz ederek, 
önümüzdeki sezon dekorasyonda kullanılacak formlarda, malzemelerde ve 
dokularda çok daha cesur değişikler gözlemleyeceğimizi vurguladı. 


imarlara göre 2017'de görmeyi sevdiğimiz pastel 

tonları, minimal tasarımları ve İskandinav 

esintisini bu yılda mekanlarda hissetmeye 
devam edeceğiz; ancak, 2018'de formlarda, malzemelerde ve 
dokularda çok daha cesur değişikler de gözlemleyeceğiz. 
Yeni yılda özellikle organik formlardaki mobilyaların 
sıklıkla tercih edileceğini dile getiren Gönye Proje Tasarım 
konsept proje ekibi, kanepelerde ince kolçakları destekleyen 
zarif metal ayaklar, kalın kolçakları takip eden kısa ahşap 
ayaklar, hatta yok denecek kadar kısa ayaklar kullanılacağını 
vurguluyor. Masalarda ise amorf formlar ve malzeme 
farklılıklarıyla ortaya çıkan organik ayaklar, ön plana çıkan 
ögelerden... 


“Mobilyalardaki formların değişimine destek olacak en etkili 
şey malzeme farklılıkları olacak” diyen Mimar Gamze Sayın, 
ahşap, mermer, lake ve boyalı cam gibi malzemelerin bir 
arada kullanıldığı mobilyaları 2018'de daha sık göreceğimizi 
vurguluyor Sayın'a göre iç mekanlarda bir yandan farklı 
malzeme seçenekleri uyum içerisinde kullanılırken, öte 
yandan aynı renkte farklı malzemelerin bir arada kullanımı 
da devam edecek. 


İç Mimar Meryem Kavaz: “Önceki yıllarda güç ve iddialı 
görünümü simgeleyen siyahlar, çoğunlukla parlak 
yüzeylerde, cam ve cilalı mermerler gibi materyallerde 
karşımıza çıktı. 2018'de ise antrasit ve siyahlar daha 
yumuşak ve organik formlarla kullanılacak. Parke ve ahşap 
yüzeylerde antrasit ve mat cilalar, duvarlarda mat ve hafif 
tekstürlü boyalar, mekanlar küçük bile olsa parlak yüzeylere 
göre daha az iddialı oldukları için diğer malzemelerle daha 
kolay bir araya gelecekler” 


NİDAPARK SEYRANTEP 


Mimar Gamze Sayın: “Sıcak bej ve beyaz ağırlıklı bir paletle 
ve doğal meşe yüzeylerin farklı tonlarını çalışarak hafif 

ve dinlendirici ambiyanslar yaratmak mümkün. Hatta 

sık sık mobilya detaylarında karşımıza çıkmaya başlayan 
modern örgülü rattan yüzeyler ışık geçirgenliği ve renk 
tonlarıyla doğru kombinlerle kullanıldığında mekanlara 
hafifleştirilmiş modern klasik bir hava katmayı bile 
başarabilir” 


Tekstiller, Aksesuarlar ve Aydınlatma 
Ürünlerinde Yeni Trendler... 

Gönye Proje Tasarım konsept proje ekibine göre, 2018 
aydınlatma trendlerinde figürler ve el yapımı aydınlatmalar 
tüm dikkatleri üzerlerinde toplayacak. Mekanlar ile 
bütünlük içinde olan bu figürler, bazen tam bir odak noktası 
olurken, bazen de mekanın içinde kaybolup sadece bir detay 
olarak kalabilecek. 


PRUVA'34 
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El yapımı ve pastel tonlardaki aydınlatmaları da 2018'de 
tüm sıcaklığı ile görmeye devam edeceğiz. Tasarımcıların 
cam, porselen ve metal işçiliklerindeki sanatsal yorumları ile 
aydınlatmalar adeta birer sanat objesine dönüşecek. 2018'de, 
mermer ile tasarlanmış sarkıt aydınlatmalar ve abajurlar da 
mekanlara şıklık katacak. 


İç Mimar Meryem Kavaz: Pirinç detayların aydınlatmalarda 
ve aksesuarlarda modern yorumlanışı ile sade ve minimal 
ürünlerin, şık ve elegan nesnelere dönüşecek. Pirinç ve 

deri birleşimleri hem ev aksesuarlarında hem de günlük 
yaşamımızda kullandığımız moda unsurlarını etkisi altına 
alırken, en basit ürünler bile deri ve dikiş detayları ile özel 
bir hale gelmeyi başaracak. Yeni sezon deri yüzeylerinde 
doku farklılıklarının da göze çarptığını dile getiren Meryem 
Kavaz, örgü stilleri ve çeşitli 3d baskı yöntemleri sayesinde 
artık istenilen tüm desenlerin derinin üzerine basılabildiğini 
ve baskı teknolojilerindeki gelişmelerin sonuçları olarak 
malzeme ve doku alasındaki ilişki farklılıklarının artmaya 
devam edeceğini de sözlerine ekliyor. 
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DENİZ İSTANBUL 


NİDAPARK.KÜÇGÜKYALI 


Malzeme tercihlerinde değişimler... 

Gönye Proje Tasarım konsept proje ekibi, 2018'in, elegan 

deri detayların, yeni sezonun renk segmentleriyle 
geliştirilerek bolca karşımıza çıkacağı bir yıl olacağını 

dile getiriyor. Mobilyaların dışında, duvar yüzeylerinde 

ve panel kaplamalarda sıklıkla tercih edilecek olan deri 
malzeme, farklı dikiş detaylarıyla dikkat çekici görünümlere 
bürünecek. 


İmalat zorlukları ve maliyet gibi faktörler sebebiyle kaçınılan 
bir malzeme olan “terazzo”nun 2018 yılındaki yükselişine 
guartz malzeme ve seramik ürünler de destek çıkacak. 
Geçmiş yıllarda mekanlarda bolca ön plana çıkan sanat 
eserleri ise,en çok tercih edilen tablo formundan çıkıp metal, 
ahşap, mermer,cam malzemelerle zenginleşerek duvar 
heykelleri olarak 2018'de bizi şaşırtacak detaylar olarak 
kendini gösterecek. Bununla beraber tablolar kadar etkileyici 
olan duvar panosu şeklinde duvar kağıtları, mobilyalarla 
kombin şekilde kullanılarak mekanlarda yeni odak noktaları 
oluşturacak. Aynı şekilde bu panoların ıslak hacimlerde de 
kullanılabilir olması iç mekanlarda fark yaratacak. »» 


Mutfaklar Ve Banyolar Yeni Kimlikler 
Kazanıyor... 

Yeni sezonda mutfaklarda cam kullanımına sıklıkla yer 
verileceğinin de altını çizen Mimar Gamze Sayın, özellikle 
reflekte camların, boy dolap içlerinde led efektleriyle 
oldukça şık görüneceğini belirtiyor ve ekliyor: “Cam 
kapaklar hem açık renklerle hem de koyu renklerle uyum 
sağlayacak; aynı zamanda cam yüzeyli ankastrelerle 

de bütünlük içinde olacak. Mutfak cihaz markalarına 
baktığımızda da siyah veya beyaz renkte boyalı cam yüzeyli 
fırınların, buzdolaplarının yeni trendlere uyumlu olduğunu 
görüyoruz.” 


Mutfaklarda, yeni sezonda endüstriyel stil etkisi artarken, 
iddialı renkler, farklı tip malzemeler, eskitme ve parlak 
unsular bir arada kullanılabilecek. Modern tarzdaki 
mutfaklarda kulpsuz kapakları, parlak yerine daha mat 
bitişleri, keskin ve net hatları görmeye devam edeceğiz. 


Şehir yaşamında evde fazla zaman geçiremeyen kullanıcılar 
için “yaşam alanı” olarak kurgulanması gereken banyo 
hacimleri ise teknolojik ürünler sayesinde, çok fonksiyonlu 
kullanıma açık hale gelecek. Banyolar, sadece soğuk 
görünümlü ıslak hacim öğelerinden öte, daha sıcak 

bir etki oluşturacak ahşap kaplamalar, duvar kağıtları 

gibi malzemeler, şık ve kullanım kolaylığına sahip 
armatürler, sessiz gömme rezervuarlar ve tabii ki aplikler 

ve gizli ışıklarla sağlanabilecek gözü yormayan doğru 
aydınlatmalar kullanılarak daha konforlu yaşam alanlarına 
dönüştürülebilecek. 
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Işıkların OX 
Dansı ) 


Aydınlatma aksesuarları yaşam alanlarınıza 
ışıkların dans gösterisini taşıyor... 
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Dekorasyonda 


Minimalist ve 
Çevreci Yaklaşım 


Kullanıcı odaklı olarak fonksiyonel tasarım anlayışı ile konut iç mekan 
tasarımlarında konforu ve estetiği bütünleştiren EDDA Mimarlık Kurucusu İç 
Mimar Eda Tahmaz, yeni yıl ile beraber gelen yeniliklerin başta ıslak mekanlar 
olmak üzere tüm yaşam alanlarımızdaki yansımalarını analiz etti. Stil, renk, doku 
ve malzemelerdeki 2018 trendlerini değerlendiren Tahmaz, kişilerin fazlalıklardan 
arındırılmış, daha kompakt mekanlara yönelmeye başladığını vurgulayarak 
geleceğin konut iç mimarisinde yaşanacak değişimlerde minimalist ve çevreci bir 
yaklaşımın hakim olacağı görüşünde, 


eni yıl ile beraber yaşam alanlarında fark 

yaratmak isteyen kişiler için 2018 yılında 

konut iç mekanlarında sıklıkla rastlayacağımız 
trendleri aktaran İç Mimar Eda Tahmaz, vaktimizin 
büyük bir kısmını geçirdiğimiz banyo ve mutfak gibi ıslak 
mekanların da artık birer yaşam alanına dönüştüğünü 
vurgulayarak, stil, bütünlük, kullanılan malzemeler ve 
renkler gibi değişim yaratacak püf noktalar ile mekanların 
yeni yıla nasıl adapte edilebileceğini aktardı. 


Gelişen ve hızlanan şehirli yaşamının bireyler üzerinde 
yarattığı etki sonucunda, daha çok bireyin ön planda 
olduğu kompakt yaşam alanlarının bir tercih sebebi haline 
gelmesi ile önem kazanan kriterlerin başında, aynı mekan 
içerisinde farklı fonksiyonların çözülebilmesi geliyor. Azalan 
oda sayısı ile beraber alanlar da küçülürken, mutfaklar 

da salonla birleşiyor ve yemek odalarının fonksiyonu 
mutfaklara yükleniyor. Islak mekanlarda bu sene hakim 
olan koyu gri ve siyah tonları ile 2018 yılında da özellikle 
mutfak zeminlerinde sıklıkla karşılaşacağımızı belirten 
Eda Tahmaz'a göre, lacivert, yeşil, mor gibi canlı renkli veya 
naturel ahşap mutfak dolap kapaklarını, siyah ya da beyaz 
mermer veya akrilik tezgah malzemelerle tamamlayarak 
dinamizmi kolay bir şekilde mekana katmak mümkün. 


Mat ya da parlak ayırt etmeden kullanılacak olan bakır 

ya da pirinç renkli metal kulplar, doğal efekt verilmiş 

veya ham malzemeler yeni yıl trendleri içerisinde ön 

plana çıkarken ıslak alanlarda ahşap, mermer ve seramik 

bu sene de vazgeçilmezler arasında. Klasik tarzdaki 
çizgilerinden şaşmayanlar için ise, modern mobilyalar ve 
minimalist lambalar kullanarak dekorasyonda sürprizler 
yaratılabileceği önerisini getiren Tahmaz, çeşitli aksesuar ve 
yeşil bitkilerle yeni yılda ıslak mekanlara samimi ve sıcak bir 
kimlik kazandırılabileceğini vurguluyor. 


Aydınlatmada ise sadece yeni yıla özgü olarak değil, her 
zaman gün ışığının tercih edilmesi, beyaz ışıktan uzak 
durulması gerektiğini ifade eden Tahmaz, günümüz 
şartlarına uygun olarak dekorasyona hakim olan minimalist 
anlayış doğrultusunda azalan mobilya sayısı ile beraber 
çevreye duyarlı ürünlere ağırlık verileceğine de dikkat 
çekiyor. 
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EDDA Mimarlık Hakkında: 

Restoratör İç Mimar Eda Tahmaz tarafından 2008 yılında 
İstanbul'da kurulan EDDA Mimarlık ürün tasarımı, 
mimari ve iç mimari projeler üzerine çalışan bir tasarım 
stüdyosudur. On yılı aşkın süredir yaratıcı ve ilham verici 
tasarımlarını, yüksek kaliteli uygulamalarla birleştirerek 
bireysel ve kurumsal işverenlerinin hizmetine sunmayı 
ve müşteri memnuniyetine dayalı uzun yıllar süren 
işbirlikleri geliştirmeyi hedefleyen EDDA Mimarlık, 
mimari ve iç mimari tasarım ve uygulama konularında 
tecrübeli ekibiyle her yeni projede beklentileri mimari 
etik ve mükemmellik çerçevesinde yerine getirme 
heyecanı hissediyor. m 
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Doğallıktan Yana 
Dekorasyon 


Türkiye'nin lider mobilya bileşenleri markası AGT, bu yıl yaşam alanlarında ahşap 
ve mermer birlikteliğine dikkat çekiyor. Parkede gerçek ağaç hissi veren doğal 
dokuların ve açık renklerin popülerliğini artıracağını belirten AGT, yaşam alanlarını 


yenilemek isteyenlere iouçları da veriyor. 
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Mobilyada canlı, 
parkede doğal 
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Minimal ... 
Detaylar 


Yaşam alanlarında kalabalıktan 
hoşlanmayanların tercihi minimal 
aksesuarlar az eşya ile çok huzuru 
vaat ediyor... 
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Adalara Karşı 
Bulutlara Komşu 


Tekstil sektöründeki 40 yıllık köklü geçmişin üzerine 2011 yılından itibaren inşaat 
sektörüne yoğunlaşarak insan odaklı ve kente değer katan yapılar inşa eden 
Siltaş Yapı, şimdi ise Istanbul'un hızla değerlenen bölgelerinden Pendik'in sahil 
şeridinde marinanın karşısında konumlanan yeni projesi Siltaş Marina'ya imza 
alıyor. Kapanmayacak panoramik deniz manzarası ile dikkat çeken “adalara 
karşı, bulutlara komşu” Siltaş Marina, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ihsan 
Ozdemir, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir ve Siltaş 
Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç'un ev sahipliğinde Çırağan 
Sarayı'nda gerçekleştirilen lansmanda tanıtılarak satışa sunuldu. 
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Yeni Proje İle 7 Yıllık Yatırımı 2 Yılda 
Gerçekleştirecek... 

Türkiye ekonomisine ve lokomotif 
konumunda olan inşaat sektörüne duydukları güvenin 
ışığında yatırımlarını artıracaklarının altını çizen İhsan 
Özdemir, 2020'ye kadar Siltaş Marina da dahil olmak 
üzere 3 yeni projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Siltaş 
Marina'nın ardından Sancaktepe ve Kartal'da da projelere 
başlayacaklarını belirten İhsan Özdemir, “bugüne kadar 
inşaat sektöründe 7 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırım tutarı 
kadar yeni yatırımı, şimdi 2 yıl içinde gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 


7 EN Yerinde e Bloklu Siltaş Marina 
Yükseliyor... 

İstanbul Anadolu yakasının yükselen değeri Pendik'in sahil 
şeridinde Pendik Marina'nın karşısında “Adalara karşı, 
bulutlara komşu” bir proje olarak yükselen Siltaş Marina'yı 
tanıtan Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat 
Özdemir şu açıklamalarda bulundu; 


“Bir kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirdiğimiz Siltaş 
Marina, toplam 8 bin metrekare üzerinde 20 katlı iki blokta 
24Vden 44Ve kadar çeşitli büyüklük ve özellikte 200 konut, 
4 ticari ünite ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. 7 bloğu 
yıkarak yerine sadece 2 blok inşa ettiğimiz projemizin yüzde 
70'ini sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayırdık. Marmara'nın 
kıyısında, adaların karşısında, kapanmayacak panoramik 
deniz manzarası ile dikkat çeken Siltaş Marina'nın özel 
mimarisi sayesinde projede yer alan konutların tamamı 
denizi görebiliyor” 


ERDİNÇ TUNÇ, İHSAN ÖZDEMİR, MURAT ÖZDEMİR 


Tüm Ulaşım Alternatiflerinin Kesişim 
Noktasında... 

Kara, deniz, hava yolu ve raylı sistem gibi pek çok farklı 
ulaşım alternatifinin kesişim noktasında yer alan Siltaş 
Marina'nın konumu ile ilgili bilgi veren Murat Özdemir, 
“Projemiz Pendik sahile 1,5 dakika, Pendik Marina'ya 2 
dakika, metroya 3 dakika, yüksek hızlı trene ve İDO Pendik 
Terminali'ne 5 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 13 
dakika ve üçüncü köprü bağlantı yoluna 17 dakika mesafede 
konumlanıyor. Deniz taksi ve deniz otobüsüyle ulaşım 
imkanı sayesinde zamandan tasarruf sağlayan projemiz, 
teknesi ve yatı olanlar için de eşine az rastlanır bir konfor 
sunuyor. Yakın zamanda teknoloji ve inovasyon konusunda 
Türkiye'nin Silikon Vadisi olmaya hazırlanan Teknopark'a 
15 dakika mesafede bulunan Siltaş Marina; birçok AVM, 
eğitim kurumu, kamu kurumu ve hastanenin yanı 

başında yer alıyor. Lokasyonu sayesinde pilotlar, hostesler, 
avukatlar, öğretim görevlileri, şirketlerin orta ve üst düzey 
yöneticilerinden yoğun ilgi görüyor ” şeklinde konuştu. 


İlk Kez Siltaş Marina'da Uygulanacak LifeX 
Konsepti 

Siltaş Yapı'nın ilk kez Siltaş Marina'da hayata geçireceği ve 
gelecek tüm projelerinde bölgenin ihtiyaçları ve beklentiler 
doğrultusunda daha da zenginleştirerek uygulayacağı LifeX 
konsepti hakkında bilgi veren Murat Özdemir, “bu konsept 
ile standart sosyal donatılardan farklı olarak yaşama ekstra 
konfor, kolaylık ve keyif katan pek çok unsuru bir arada 
sağlayarak sadece bir ev değil, komple bir yaşam alanı 
sunuyoruz” dedi. »» 
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Beş Yıldızlı Otel Konforunda Misafir Süiti 

LifeX konsepti içinde en çok ilgi gören sosyal donatılardan 
birinin proje sakinlerinin evlerine gelen misafirlerini 

beş yıldızlı otel konforunda ağırlayabilecekleri misafir 

süiti olduğunu belirten Murat Özdemir, “bu sayede Siltaş 
Marinalılar kalabalık misafirlerini nasıl rahat ettireceklerini 
dert etmeden sevdiklerinin projenin ortak alanı içinde 

yer alan deniz ve Adalar manzaralı lüks misafir süitinde 
konaklamalarını sağlayabilecekler” diye konuştu. 


Yaşama Ekstra Konfor Katan Akıllı Evler 

Siltaş Marina'da uygulanan LifeX konsepti hakkında detaylı 
bilgi veren Murat Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 

özel konseptimiz içinde ebeveynlerin çocuklarını güvenle 
emanet edebileceği kreş, yüksek ses yalıtımı sayesinde çevreye 
rahatsızlık vermeden istenilen enstrümanın çalınabileceği 
ve eğitim alınabilecek müzik odası, proje sakinlerinin aileleri 
ve arkadaşlarıyla geniş ekranda film ve maç izleyebilecekleri 
ya da konsolda oyun oynayabilecekleri cep sineması öne 
çıkıyor. Akıllı ev sistemi altyapısının bulunacağı projemizde; 
yeşil enerjiyle çalışan elektrikli araçlar için e-şarj istasyonu, 
kitap ve kahve keyfini bir arada sunan kafe - kütüphane, 
dört mevsim yüzme imkanı bulunan yüzme havuzu, 

fitness salonu ve sauna da yer alıyor. Yürüyüş ve bisiklet 
parkuru, çocuk parkı ve basketbol sahasının yanı sıra proje 
sakinlerinin temel ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen 
ticari üniteler de bulunuyor” 


Ambulansın Girebildiği Otopark 

Yüksek ağaçlarla ferahlık hissi oluşturan peyzaj düzenlemesi 
ile insana ve doğaya dost bir proje olarak tasarlanan Siltaş 
Marina'da, başta çocuklar olmak üzere proje sakinlerinin 
rahatı ve güvenliği için site içi araç trafiğine izin vermeyen 
kapalı otopark bulunduğunu ifade eden Murat Özdemir, 
“projemizde ambulansın girebildiği otoparka ek olarak 
bloklarda sedye taşınabilen asansörler de bulunuyor” dedi. 


Adalar Manzaralı Balkon ve Teraslar 

7/24 güvenlik hizmeti ve kapalı devre kamera sistemi 
tarafından korunacak Siltaş Marina, yüksek deprem 
standartları ve deprem yönetmeliğine uygun olarak radye 
temel ve betonarme karkas sistemi ile inşa edilecektir. 


Lansmana Özel İndirim ve Sıfır Faiz 

Siltaş Marina'nın lokasyonu, tüm daireler için geçerli, 
kapanmayacak deniz manzarası ve LifeX konsepti gibi 
özellikleri ile ön satışdöneminde yoğun ilgi gördüğünü 
söyleyen Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç 
Tunç, şu açıklamalarda bulundu: “Projemizde 52 adet açık 

ve kapalı mutfak alternatifleri bulunan 241,140 adet 341 ve 
Sadet 41 daire bulunuyor. Metrekare fiyatları 7.500 Tden 
başlayan Siltaş Marina'da daire tiplerine göre başlangıç 
fiyatlarını KDV dahil olacak şekilde; 2-1 daireler için 595 bin 
TL,34Vler için 895 bin TL ve 44Uler için | milyon 270 bin 

TL olarak belirledik. Lansman dönemine özel kampanyamız 
kapsamında peşin alımlarda yüzde 10 indirim ve 60 ay sıfır 
faiz fırsatı sunuyoruz. Yüksek prim hedefi ile yatırımcılar için 
de cazip bir proje olan Siltaş Marina'yı Mayıs 2020'de teslim 
etmeyi planlıyoruz. Şu an gayrimenkul yatırımı için fırsat 
dönemindeyiz. Şimdi Siltaş Marinalı olanlar, yakın gelecekte 
çok karlı çıkacak.” m 
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Klasikten 
Vazgeçmeyenler 


Dekorasyon modası veya zamanın akımları ne 
kadar değişirse değişsin kendi rutinini korumak 
isteyenlerin tercihi klasik mobilyaları dekoratif 
objelerle hareketlendirin... 
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Zamanın 
Renkleri |» 


Her sezonun, her insanın, 
her ruh halinin bir rengi var... 
Hayatınızı sevdiğiniz renklerle boyayın... 
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Sıcak ve Huzurlu 
Alanlar 


B2ın Architecture'ın Kurucusu İç Mimar Berrin Güngenci'nin dekore ettiği 
Levent Loft dairesinin detaylarına birlikte göz atıyoruz... 
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roje 220 m? alandan oluşmaktadır. Dört bir tarafı 

cam olan dairenin içerisi loft tarzı olmuştur. 

Soğuk malzemeler ve endüstriyel dokunuşlar 
ileevde soğuk bir hava oluşması düşünülürken tam tersine 
sıcak ve huzurlu bir ev çıkmıştır. 


Ev yatak odası, salon ve mutfak olarak bölümlere ayrılmıştır. 
Kapıdan girince teras, mutfak ve salonu ikiye bölmektedir. 
Fakat terasta kullanılan limon, mandalina ağaçları ve 
yeşillikler kapıdan girer girmez güzel bir ambiyans 
sağlamıştır. 
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Salonda bulunan televizyon ünitesi Van Gogh mermeri 
kullanılarak yapılmıştır. İç mimar Berrin Güngenci yapmış 
olduğu üçgen formda evin karşısında bulunan plazadan 
esinlenerek tasarlamıştır. 


Salonda ilk düşünülen lacivert post olmuş ve mermer ile 
koltuk rengi ona göre seçilmiştir. Evde tarçın rengi, lacivert 
ve siyah renk kombinleri düşünülmüş, orta sehpada 
kullanılan cam sehpalar şeffaflığı simgelemiştir Salonda 
pencere karşısı duvarı füme ayna ile kapladık; böylece 
dışarının ışığını ve enerjisini eve de almış olduk. Salonda 
bulunan modern, maskülen havayı retro bir kanepe ile 
eşleştirdik. 


Merdivenden yukarıya çıkıldığında duvar tipi aplik yerine 
Seletti marka monkey aydınlatmalarla esprili bir hava 
sağlanmıştır. 


Mutfakta yine soğuk malzemeler kullanıldı, fakat onu 
ısıtmak için masif ağaç bir masa kullandık. 


Minimal modernizmin hakim olduğu yatak odasında 
kıyafet odası ve yatak bölümü bir seperatörle ayrılmıştır. 


Üst katta kendine ait bir banyo bulunmaktadır. Yine 

iç mimar Berrin Güngenci'nin tasarladığı yatakta evin 
konseptine uygun olan lacivert renk kumaş kullanılmış, 
yatak yanında kullanılan yan sehpalar yine kendisinin 
tasarımı. Burada kullanılan abajurlar Flos markadır. 


- 


(©) &born architecture info©b2rn.com 


g1 


Lezzet Merkezi 


En güzel yiyecek ve içecekleri nasıl bir ortamda hazırlamak 
istersiniz? 
Tercihinizi yapın, tarzınıza lezzet katın... 
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Doğanın İçindeki 
Huzur 


Serinletici bir havuz, dinlendirici yemyeşil bitkiler, otantik bir hava yaratan taş duvarlar veya 
bembeyaz objelerle dekore ettiğiniz bir loca... 
Nasıl bir bahçe size huzur veriyor? 
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gi Banyo 
* Dekorasyonu 

i Gösterişli veya sade, altın tonlarının ağırlığı veya 

beyazın sükuneti... Dünyaca ünlü markaların fark 


yaratan koleksiyonlarıyla banyolarınıza tarzınızı 
yansıtın... 
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Nerede Uyanmak 
İstersiniz? 


Güne nasıl başlarsak öyle devam eder... 
En huzurlu uykuya nasıl bir atmosferde dalıp, güne en güzel nerede uyanırsınız? 
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OPERA CONTEMPORARY 
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O HOME, TASARIMLARIYLA 
ESTETİĞİ CANLI BİR ZARAFETE 
DÖNÜŞTÜRÜYOR. 
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